Al zo’n slordige veertig jaar komt Rudi
duiken in de Grote Put van het Muis-
broek. De erevoorzitter van duikersor-
ganisatie Avos kent het water dan ook
door en door.

“De noordkant van de Grote Put is exact
een kilometer lang. De put is 5 tot 6 me-
ter diep, maar in het midden is er een
rechte afgraving. |e gaat daar plots naar
12 tot maximum 20 meter diepte. Dat
maakt het voor ons - duikers - aantrekke-
lijk, maar tegelijk maakt dat zwemmen
erg gevaarlijk. Het diepste punt vinden,
is als duiker ook niet zo evident.”

B RUDI BAERT DUIKT IN DE GROTE PUT

" De zichtbaarheid
varieert van niets tot
tien meter”

“In de verticaal afgegraven wanden zie
je de fossiele schelpen in sedimentlagen
van eeuwen. Er zijn heel weinig zoet-
waterplassen in Belgié die zo'n diverse
fauna en flora aanbieden. Hier zwem-
men snoeken, snoekbaarzen en grote
karpers. De waterkwaliteit is uitstekend.
Het water is meestal helder. Wij hebben
zichtbaarheden tot zo’n 10 meter, maar
als je pech hebt, zie je niets. Dat kan je
niet voorspellen. Wel heb je een beter
zicht als er weinig gedoken wordt. In
principe wordt hier winter en zomer
gedoken. Op warme zomeravonden heb
je natuurlijk meer volk dan wanneer het
vriest. Maar er zijn weinig weersomstan-
digheden die een duiker tegenhouden”

Beginnende én ervaren
duikers

“Hier komen ook Nederlanders, we
zitten natuurlijk vlakbij de Nederland-
se grens. Maar er zijn zelfs Duitse en

Noord-Franse duikers die een vergun-
ning hebben. En er komen veel mensen
uit de buurt, we liggen dan ook vlak-
bij de stad. Je zit hier midden in het
havengebied en toch is dit een oase
van natuur en rust. De Grote Put is een
stilstaand water. Daarom is deze plek
uitermate geschikt voor initiatieduiken,
doopduiken en duikproeven. Maar er
zijn ook heel ervaren duikers die met
veel plezier naar hier komen. En ook de
wet wheelers, de duikers met een handi-
cap, duiken graag in de Grote Put.”

“Er wordt helaas wel eens afval ge-
dumpt in het water. Daarom organise-
ren wij elk jaar een opruimactie van de

put. Een aantal zaken laten we wel toe
in het water. Zo plaatste een van onze
duiksters met een handicap een kunst-
werk met drie hoofden in de Grote Put.”

Vliegtuigbom

“Mijn meest spectaculaire herinnering
aan de put is de ontploffing van een
vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoor-
log. Bij graafwerken in de buurt was die
vrijgekomen en de ontmijningsdienst
liet de bom onder water ontploffen.

De explosie was dodelijk voor heel veel
vissen in de put. Gelukkig herstelde het
visbestand zich op enkele jaren.”




